
 
 

 
BEGINZIN  
Doet de Heere wat Hij heeft beloofd?  

 

VERTELSCHETS 
Zeventig jaar 
Het volk Israël is al 70 jaar in Babel. De profeet Jeremia heeft voorspeld dat de straf na 70 jaren 
afgelopen zal zijn. Maar hoe gaat dat dan gebeuren? Wie gaat dat doen? Het volk is deze profetie en 
de profetie van Jesaja allang vergeten. Wie denkt er nu nog aan bevrijding? Dat is maar een enkeling. 
Welke koning zal een pion in de hand van de Heere zijn? 
 
Kores  
De Heere gebruikt daar Kores voor. Hij is koning van het Perzische rijk. Wat zijn de Israëlieten 
verbaasd. Overal komen er boodschappers die zeggen dat ze terug mogen gaan. Eindelijk terug naar 
hun eigen land! “Jullie God heeft koning Kores deze opdracht gegeven. Jullie mogen echt terug. Jullie 
moeten van Kores de tempel weer herbouwen.” Wat een wonder. Het is niet Kores die de touwtjes in 
handen heeft maar de Heere. Hij doet wat Hij beloofd heeft. De Messias moet immers geboren 
worden? 
 
De reacties  
Wat wordt er verschillend gereageerd. Er zijn oude mensen van 80 jaar die huilen van blijdschap. Zij 
willen zeker mee. Ze weten nog hoe mooi de tempel was en hoe prachtig de offerdienst. Ze vragen 
misschien wel of ze op een ezel mee mogen reizen. Wat heerlijk dat de herbouw weer zal beginnen! 
Maar er zijn ook mensen die helemaal niet mee willen gaan. De tempel en de stad zijn immers toch 
verwoest. En dan die gevaarlijke reis? Ze hebben het in Perzië zo goed.  
Wat zou jij gedaan hebben? Of wat zou jij kiezen als je nu naar het Vaderland in de hemel zou mogen 
gaan? Verlang je naar de Heere Jezus om dan nooit meer te kunnen zondigen? Of voel je je prima op 
deze aarde en zou je het liefst altijd hier blijven?  
 
De reis en de schatten 
Het lijkt wel een beetje op de uittocht uit Egypte. Wat een lange rij. Wel 50.000 mensen gaan mee. 
Ook al moeten ze wel 1400 kilometer lopen. Dat gaat wel meer dan 3 maanden duren. Ze zingen en 
juichen. Ze gaan terug. Eindelijk weer terug naar hun eigen land. En kijk eens wat ze bij zich hebben. 
Alle tempelschatten die Nebukadnezar had meegenomen. Alles gaat mee terug. Ook hebben ze nog 
meer goud en zilver en dieren meegekregen. Iedereen moest hen wat geven. De Joden die niet zijn 
meegegaan, maar ook de buren uit de straat. Wat heeft koning Kores toch overal goed aan gedacht. 
Koning Kores? Nee, het was de Heere die voor Zijn volk zorgde. Hij doet wat Hij heeft beloofd. De 
Messias moest immers geboren worden in Bethlehem. Gods reddingsplan voor een wereld verloren in 
schuld moest doorgaan. Wat een genade.  
 
Terug 
Eindelijk zijn ze dan terug in het vaderland. Het allereerste wat er hersteld wordt is het altaar. Er 
kunnen weer offers gebracht worden. God wil om Jezus’ wil weer wonen bij Zijn volk.  
 
SLOTZIN  
Misschien zongen ze wel een psalm met ongeveer dezelfde woorden als onze Psalm 98:2.  
Hij heeft gedacht aan Zijn genade, Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt!   
 


